Kerkvensters

Kerkblad

Van gereformeerd en hervormd
Ommen Vinkenbuurt Witharen

24°*° jaargang No. 16

Meditatie
KIJK! Laat je verrassen door het werk van de Geest!

‘Laat dan mijn hart U toebehoren
en laat mij door de wereld gaan
met open ogen, open oren
om al uw tekens te verstaan.
Dan is het aardse leven goed,
omdat de hemel mij begroet.’
Lied 978: 4

In 2015 verscheen van onze kerk de nota Kerk 2025: ‘Waar een
Woord is, is een Weg.” In deze nota werd tien jaar
vooruitgekeken en nagedacht over hoe wij kerk kunnen blijven
in onze snel veranderende samenleving. Zaken die heel
gewoon waren verdwijnen en niet alles kan meer, was een
conclusie. Dat wordt ervaren als gemis, maar hierin ligt volgens
‘Kerk 2025’ ook een kans. Die kans was en is om ons bezig te
houden met de wortels en bron van ons kerkzijn (back to
basics). Om dit te actualiseren en te concretiseren verscheen in
coronatijd de visienota: ‘Van U is de toekomst’. leder jaar
diende een hoofdstuk uit deze visienota als basis voor het
jaarthema van onze kerk. (Om uw geheugen even op te frissen:
2021-22 ‘Van U is de toekomst’, 2022-23 ‘Aan tafel. Van
Maaltijd van de Heer naar de tafel van verbinding’, 2023-24 ‘Ga
mee. Samen getuigen van geloof, hoop en liefde’, 2024-25 ‘Als
nieuw. Leven in het Licht van Gods Koninkrijk’.)

Dit jaar zijn wij toe aan het laatste hoofdstuk uit de visienota:
‘Midden in het leven’. Gods Geest staat hier centraal. Door de
eeuwen heen is de Geest de scheppende en stuwende kracht
van God in onze wereld. De heilige Geest wist en weet ons
steeds weer te verrassen. Het is bemoedigend om te zien dat
de Geest altijd weer wegen weet te vinden, ook als wij het
spoor bijster zijn. De situaties waarin gemeenten zich bevinden
verschillen enorm. De ene gemeente is de andere niet. Maar de
Geest van God is er op allerlei plekken, in velerlei vormen en in
alle kleuren.

De vraag die het jaarthema ons stelt is echter of wij dat ook
zien? Zien wij dat de Geest waait? Hebben wij misschien
hulpmiddelen nodig om de Geest te zien (bril / verrekijker /
microscoop / richtingaanwijzers / gidsen / profreten / etc.)?
Het jaarthema daagt ons uit om op zoek te gaan. Misschien
hebben wij van tijd tot tijd wat durf nodig of lev (hart) om in
dat wat er om ons heen gebeurt de Geest aan het werk te zien.
Het bovenstaande lied mag dan een gebed zijn dat wij bij onze
speurtocht zingen!

Ds. Henry Dorgelo

Vrijdag 29 augustus 2025
Leesrooster

Za. 30 augustus Deuteronomium 28: 58-69

Zo. 31 augustus Lucas 14:1-14

Ma. 1 september  Lucas 14:15-24

Di. 2 september  Lucas 14:25-35

Wo. 3 september  Psalm 33

Do. 4 september  Deut. 29:1-14

Vr. 5 september  Deut. 29:15-28

Za. 6 september  Deut. 30:1-10

Zo. 7 september  Deut. 30:11-20

Ma. 8 september  Deut. 31:1-8

Di. 9 september  Deut. 31:9-18

Wo. 10 september  Deut. 31:19-29

Do. 11 september  Psalm 74

Vr. 12 september  Deut. 31:30-32:14
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Kerkdiensten

Zondag 31 augustus

Hervormde gemeente

Ommen
09.30 uur: Mw. L. van der Berg
PaKaN! Jonge Gezinnendienst
Organist: Riekus Hamberg
Ouderling van dienst: Arjan Veurink
Kindernevendienst: Geen
Online: www.kerkdienstgemist.nl
www.kerkomroep.nl
Gastdame: Ali Pot

U kunt koffiedrinken na de dienst in de kerk

Pand25 Samen kerk

09.30 uur: 10erdienst en Bible Basics

Vinkenbuurt / Witharen Samen kerk

10.00 uur: Tentdienst in Witharen

Ommen

19.00 uur: Ds. L.M. Aangeenbrug,
Hellendoorn

Organist: Frans Dijkstra

Ouderling van dienst: Gerrit Beniers

Gastdames: Jennie Beniers

Mariélle Hekman

Gereformeerde kerk

Ommen
09.30 uur: Ds. E. Egberts, Rijssen
Organist: Gert Olthof
Ouderling van dienst: Dhr. R. Timmerman
Kindernevendienst: Geen
Online: www.kerkomroep.nl
Gastdame/-heer: Geert Tent

Tiny Veurink

Witharen / Vinkenbuurt Samen kerk

10.00 uur: Ds. J.S. de Greef, Tentdienst
Organist: Klaas Schaap

Ouderling van dienst: Mw. I. Bremmer
Afgevaardigde Hg: Jolanda van Beesten

Weeksluiting

Oldenhaghen
Vrijdag 5 sept. 18.30 uur:  Ds. H. Dorgelo
Nijenhaghen

Vrijdag 5 sept. 19.30 uur:  Ds. H. Dorgelo

Zondag 7 september

Hervormde gemeente

Ommen

09.30 uur: Ds. J. Hoogstede
Volgende week H.A.

Organist: Alexander Zuidema

Ouderling van dienst: Ineke Noeverman
Kindernevendienst: Alle groepen

Online: www.kerkdienstgemist.nl
www.kerkomroep.nl
Wim Schuurman
Marianne Vosjan

Johan Vosjan

U kunt koffiedrinken na de dienst in Pand25

Gastdame/-heren:

Vinkenbuurt
10.00 uur: Mw. H.J. Dekker-Averesch,
Vriezenveen
Volgende week H.A.
Organist: Margriet Hierink

Ouderling van dienst: Herbert Kippers
Kinderneven-/Tienerdienst: Geen

Ommen Samen kerk

16.30 uur: Zie Geref. kerk

Gereformeerde kerk

Ommen
09.30 uur: Ds. K. Jelsma, afscheidsdienst
Organist: Frans Dijkstra

Ouderling van dienst: Dhr. G. Warner

Kindernevendienst: Alle groepen
Online: www.kerkomroep.nl
Gastheren: Gerrit Welink

Jan Slotman
Witharen
09.30 uur: Geen dienst i.v.m.

afscheidsdienst ds. K. Jelsma in
Ommen

Ommen Samen kerk

16.30 uur: Ontmoetingsdienst met
Goochelaar Jan,
goochelpreek

Online: www.kerkomroep.nl

Weeksluiting

Oldenhaghen

Vrijdag 12 sept. 18.30 uur: Dhr. J. Wieske

Nijenhaghen
Vrijdag 12 sept. 19.30 uur: Dhr. J. Wieske



Bij de diensten

10er Dienst

Zondag 31 augustus is de eerste 10er dienst van het nieuwe
seizoen gepland. Alle tieners (vanaf klas 1 VO) zijn om

09.30 uur welkom in Pand25 voor een heerlijk ontbijtje.

Om 10.00 uur beginnen we met de 10er dienst waarin we
actieve momenten afwisselen met luisteren en in gesprek gaan
rondom een thema. Rond 10.45 uur sluiten we af met drinken
en wat lekkers. Graag even aanmelden via de groepsapp (voor
wie al vaker is geweest), of D<Ipakan@pkn-ommen.nl (voor de
nieuwkomers).

31 augustus Tentdienst, met thema: ‘Welke plaats kies jij?’
Deze zondag is er als afsluiting van het zomerfeest in Witharen
een laagdrempelige dienst in de feesttent naast Buurthuis
Witharen, aanvang 10.00 uur. Ds. Hans de Greef is de
voorganger. Aan de hand van Lucas 14 vers 1 en 7 t/m 15, een
feestmaal op sabbat, gaat hij in op het bovengenoemde thema.
Twee gitaristen van de band EZRA uit Balkbrug / Dedemsvaart
verzorgen de muzikale begeleiding. Aansluitend is er koffie,
thee en limonade.

Zien wij jullie ook op zondag 31 augustus? Van harte welkom!
In de tent is voldoende plek voor jong en oud.

Samen leven, samen vieren, samen geloven en samen genieten
van wat God ons geeft!

Hervormde gemeente

Collecten

31 augustus

Ommen en Vinkenbuurt:
Uitgangen:

Diaconie en Kerk
Kerkelijke gebouwen / ZWO

7 september
Ommen en Vinkenbuurt:
Uitgangen:

Diaconie en Kerk
Kerkelijke gebouwen / ZWO

Zondagskind
Ommen

31 augustus:

7 september:

Jonge Gezinnendienst
Emmelie Wermink

Kinderoppas
Ommen

31 augustus: Sharon Hekman
Samantha Zwanepol
Linda van de Meeberg

Maaike Sportel

7 september:

Ongeveer een half uur voor het begin van de dienst kunt u uw
kinderen brengen in de aanbouw van de kerk.

Vinkenbuurt
Kinderoppas in overleg met Wilma Pasman 7 06-34229526

Gereformeerde kerk

7 september Ontmoetingsdienst Goochelaar op de preekstoel
ledereen is welkom in de kerk. We organiseren daarom
ontmoetingsdiensten met een eigen en eigentijds karakter. Het
zijn diensten die je misschien raken, kunnen inspireren of
gewoon leuk zijn om erbij te zijn, waar je elkaar kunt
ontmoeten. Of je nu vaak in de kerk komt of al een tijdje niet —
deze dienst is voor iedereen die zich aangesproken voelt. Je
kunt elkaar ontmoeten en misschien maak je op deze manier
kennis met kerk, geloof en God. In de kerk halen we onze
inspiratie uit de bijbel. Het thema voor deze dienst is
‘naastenliefde’. Dat is misschien wel een 'moeilijk' begrip, maar

met Goochelaar Jan maken het we het heel visueel. Deze keer
dus geen dominee, maar een goochelaar op de preekstoel. Met
zijn goocheltrucs laat hij zien wat naastenliefde inhoudt. Liefde
die je kunt delen. Deze dienst is geschikt voor jong en oud, voor
iedereen. Kom daarom zondag 7 september om 16.30 uur naar
de Gereformeerde kerk. Neem gerust familie, vrienden of
buren mee. Voel je welkom!

Collecten

31 augustus

Ommen

15t Collecte: Diaconie
2% Collecte: Kerk

39 Collecte: ZWO
Noaberkerk Witharen

15t Collecte: Diaconie
2% Collecte: Kerk

39 Collecte: Noaberkerk
Zendingsbakjes: ZWO0

7 september

Ommen

15t Collecte: Diaconie
2% Collecte: Kerk

39 Collecte: ZWO
Noaberkerk Witharen

15t Collecte: Diaconie
2% Collecte: Kerk

39 Collecte: Noaberkerk
Zendingsbakjes: ZWO0
Kinderoppas

Ommen

31 augustus:
7 september:

Marijke van Harten
Anne Lotte Heijink
Nelleke Heijink

Witharen

31 augustus: Yvonne Meijer

Wijkberichten

Jarigen 80+
Onderstaande gemeenteleden hopen
binnenkort hun verjaardag te vieren:

Mw. J. Luisman-van Gerner
Mw. G.F. Veenstra-Sturris
Mw. J. Emmink-Kelder

Mw. B. Thalen-Zwiggelaar
Mw. H.F. Kok-Schepers

Mw. G. Pannekoek-Moes
Dhr. G.J. Emmink

Dhr. F.J. Gerritsen

Mw. J. Schoenmaker-Vogelzang
Dhr. G. Snel

Dhr. G.J. Kleinjan

Mw. J.W. Steen

Mw. T.D. Limbeck-Kooij
Mw. J. Steen-Scholing

Dhr. G.J. Paarhuis

Mw. G.M. Loman-Korfker
Mw. B.W. den Outer-Mudde

We wensen u een fijne verjaardag en een goed en gezegend
nieuw levensjaar toe



Noord-West

Predikant: Ds. H. Dorgelo
< dsdorgelo@pkn-ommen.nl
Bereikbaar: maandag vrije dag

Coérdinator: Mw. W. Ekkelkamp-Koopman

D herv-coordinator-pastoraat@pkn-ommen.nl

Bij de diensten

In de kindernevendienst en in het leesrooster blijven voor de
zondagen de lezingen uit het Lucasevangelie centraal staan.
Het centrale thema voor de komende tijd is: Kostbaar! Hierbij
zal vaak de vraag aan ons worden gesteld wat voor ons waarde
heeft, wat is er kostbaar?

Op zondag 31 augustus is de lezing Lucas 14:7-14. Het gaat dan
over de plek/plaats die je inneemt. Hoe belangrijk is jouw
positie?

Op 7 september is de lezing Lucas 14:25-33. lets maken kost
iets. Er is geld, materiaal, tijd en wilskracht voor nodig. Jezus
waarschuwt ons om ‘ons te bezinnen voor wij beginnen’. Niet
dat wij niet moeten beginnen, maar wel dat wij ons moeten
bezinnen!

Bezoeken 80+

Het is mij voor de vakantie niet gelukt om alle tachtigplussers
(143) te bezoeken. Ik hoop dat ik bij het verschijnen van dit
kerkblad (bijna) rond zal zijn. Ik merkte dat het formulier
waarop men de wensen rondom de eigen uitvaart kon
aangeven aanleiding gaf tot (veel) gespreksstof. Ook werd er
vaker om een vervolggesprek gevraagd.

Bent u 80+ en hebt u begin september nog niets van mij
gehoord, dan is er iets niet goed gegaan. Neem dan contact
met mij op zodat wij alsnog een afspraak kunnen maken.

Tot slot ...
Voor de meeste mensen zit de vakantie er weer op. De scholen
zijn weer begonnen en wij gaan over tot de orde van alle dag.
Ik hoop dat wij in de komende tijd met elkaar van gedachten
kunnen wisselen over de vraag of wij in het alledaagse en in het
gewone, de Geest kunnen ontdekken. Dat wij elkaar leren
kijken en dat wij ons laten verrassen door het werk van de
Geest! Vrede en alle goeds!

Ds. Henry Dorgelo

Predikant: Ds. J.F. Hoogstede
< dshoogstede@pkn-ommen.nl
Bereikbaar: zaterdag vrije dag

Wnd. Cobrdinator: Mw. A. van der Snel-Noordzij
D herv-coordinator-pastoraat@pkn-ommen.nl

Tot slot
Op het moment van schrijven ben ik nog niet zo lang terug van
vakantie. Ik ben dus misschien niet precies op de hoogte van
wat er speelt in de wijk. Als er iets is, geeft u het dan aan mij
door?
Tijdens een wandeling in Oostenrijk zag ik bij een kruis een
tekst die ik graag met jullie deel (vertaald uit het Duits, waar
het rijmt): ‘In de mooie tempel van de natuur zie je het spoor
van de grote God; wil je Hem echter nog groter zien, blijf dan
voor dit kruis staan!’

Hartelijke groeten, ds. Jos Hoogstede

Predikant: Ds. K. Jelsma

< dsjelsma@pkn-ommen.nl
Bereikbaar: ma t/m vr, zo. rondom voorgaan in diensten
Scriba: Mw. M. van der Holst

D4 geref-scriba-wkl@pkn-ommen.nl

Afscheid 7 september...

Wat zal ik er allemaal over zeggen... De afscheidsdienst van

7 september nadert. Ik heb een dubbel gevoel over alles. Blij
van de druk af te zijn die ik toch ook wel ervaar rondom met
name het voorbereiden van de kerkdiensten en zeker in weken
zoals de afgelopen tijd waarin meerdere uitvaarten, dubbele
kerkdiensten, weeksluitingen en het schrijven van een
meditatie voor Kerkvensters allemaal tegelijk komen.
Daarnaast: vrijwel elk aspect van mijn predikantswerk heb ik
met vreugde gedaan. En doe ik nog steeds. Dankbaar voor de
Geestkracht die ik daarbij mag ontvangen! Ik weet nu al dat ik
ook veel zal gaan missen. De dienst van 7 september is net als
anders een eredienst! Tot eer van God! Fijn dat Frans Dijkstra
als organist-codrdinator en tevens deel uitmakend van de
Taakgroep Eredienst de dienst begeleidt op orgel. Daarnaast
vind ik het heel fijn dat het Ommer Mannenkoor meedoet! We
zingen iets meer dan anders, ik blik kort terug op de
verschillende bijzondere elementen waar ik als predikant in de
kerkdienst mee te maken kreeg. Wat beleefde ik er zelf aan?
Daarnaast is er een korte overdenking. Fijn is dat collega Hans
de Greef aan het eind van de dienst de kerkelijke
uitzwaaiwoorden zal spreken!

En daarna? Na 7 september zal ik waarschijnlijk (met als
uiterste houdbaarheidsdatum 31 december 2025) nog wat
(crisis)pastoraat verzorgen. Daaronder vallen ook de eventuele
uitvaarten. Wat de precieze invulling is en wat u wel of niet van
mij kunt verwachten op pastoraal gebied, daarover kunt u in
deze of volgende Kerkvensters een mededeling van de
kerkenraad lezen.

Op 3 september hopen Egbert en Martha Meilink-Dubbink te
vieren dat ze 50 jaar geleden getrouwd zijn. We feliciteren hen
van harte en wensen hen Gods blijvende zegen toe!

Helaas moet collega Sonja van Kooten voorlopig afzien van het
organiseren van diensten in het kader van kerkasiel in Kampen
(zie hierboven). Zelf hoop ik op dinsdag 2 september voor te
gaan van 20.00-22.00 uur in een Taizéviering in de Open Hof
Kerk in Kampen.
Een volgende keer zal wat mij betreft op Hervormingsdag
vrijdag 31 oktober zijn (van 20.00-22.00 uur) waarbij er dan
gelegenheid is een film over Luther te bekijken. Ook na
7 september blijf ik dus bij het Kerkasiel betrokken.
Waarschijnlijk niet op dezelfde manier als eerder, maar op
afroep bij het uitvallen van diensten en dan vooral die in de
nacht.

Ds. Kest Jelsma



PaKaN! jongerenwerker

Predikant: Ds. J.S. de Greef

< dsdegreef@pkn-ommen.nl
Bereikbaar: dinsdag vrije dag
Scriba: Mw. J.L. Weidenaar-Vijfvinkel

D4 geref-scriba-wk2@pkn-ommen.nl

Bij de diensten

Op 31 augustus ga ik voor in de tentdienst in Witharen. Het is
een toegankelijke en feestelijke dienst voor jong en oud met
het thema ‘Welke plaats kies jij?’. De muzikale begeleiding
wordt verzorgd door twee gitaristen/zangers van de band EZRA
uit Balkbrug-Dedemsvaart.

Tijdens het kindermoment in de diensten waarin ik voorga
staan we in de komende tijd stil bij verschillende voorwerpen
in de kerkzaal. Aan de hand hiervan bespreken we
verschillende zaken die belangrijk zijn in het geloof en bij het
samenkomen in de kerk.

Op 7 september gaat ds. Kest Jelsma met emeritaat. Dat is een
bijzonder moment voor Kest en Plonie, maar ook voor ons als
gemeente. Ik ga hem ook als directe collega zeker missen.

Vier keer vieren in september

In onze kerk zijn veel ouderen trouw aanwezig, iets om
dankbaar voor te zijn! Tegelijk zien we in de diensten vaak
minder jongeren, terwijl er wel een groot aantal jongeren en
mensen in de midden generatie lid zijn en op een of andere
manier wel degelijk betrokken zijn bij de kerk. Dat roept de
vraag op: wat spreekt jongere generaties aan in de kerkdienst?
Wat missen ze en hoe kunnen we samen de
zondagmorgendienst nog meer tot een viering voor alle
leeftijden maken? Daarom willen we in september met een
aantal mensen (jongeren, jongvolwassenen, jonge gezinnen,
midden generatie) naar alle vier de morgendiensten gaan en
kijken wat dat met ons doet. Ook kijken we naar wat we missen
in de diensten en wat we juist waarderen. In september gaat
het om vier verschillende diensten: op 7 september de
afscheidsdienst van ds. Kest Jelsma, op 14 september een
gewone morgendienst, op 21 september een
avondmaalsdienst en op 28 september de startzondag in het
Vechtdal College. Op woensdag 1 oktober om 20.00 uur komen
we bij elkaar om te evalueren. Een aantal mensen doet al mee,
maar we hopen dat nog meer gemeenteleden aansluiten. Wil
je meedoen of meer weten? Spreek me gerust aan, of neem
contact op via mail, telefoon of app.

Op zaterdag 13 september trouwen Kelly Veurink en Joeri
Tensen. De trouwdienst wordt gehouden in de Gereformeerde
kerk en begint om 15.00 uur. We wensen Kelly en Joeri een
heel mooie trouwdag toe en Gods zegen over hun verdere
leven samen!

Dhr. en mw. Hogenkamp-Hoogenkamp waren op 16 augustus
40 jaar getrouwd.
Dhr. en mw. Makkinga-Wesselink zijn op 12 september a.s.
50 jaar getrouwd.
Beide jubilerende echtparen van harte gefeliciteerd en Gods
zegen gewenst!
Hartelijke groet,
Ds. Hans de Greef

Jongerenwerker:  Dhr. E-J. Haselhorst
< jongerenwerker@pkn-ommen.nl

Bereikbaar: wo en do in Pand25

Plaatselijk kerknieuws

Overige adressen
Oldenhaghen

H. Mulertstraat 22, 7731 CL Ommen
Saxenburg Medisch Centrum

J. Weitkamplaan 4a, 7772 SE Hardenberg
Isala Kliniek

Dr. Van Heesweg 2, 8025 AB Zwolle

Bloemengroet
De bloemen gingen met een hartelijke groet van de gemeenten
naar:

Hervormde gemeente
10-08 Dhr. O. Huising
Dhr. H.J. Willems
17-08 Dhr. en mw. J. Kroon
Mw. T. Warnders-Eisen
24-08 Dhr. P.G. Kramer
Mw. J.B. Doosje

Vinkenbuurt

03-08 Dhr. en mw. K. van Spijker
10-08 Mw. A. Brinkman

17-08 Mw. Wilma Pasman
24-08 Dhr. en mw. Zandink

Gereformeerde kerk

13-07 Mw. R. van Dijk-Jaspers
20-07 Dhr. K. Hogenkamp

27-07 Mw. M. Martens-Muis

03-08 Dhr. J. Timmerman

10-08 Mw. G. van de Meer-Martens

Witharen

03-08 Dhr. H. Bouwhuis

10-08 Dhr. B.J. Vonder

17-08 Dhr. R. van Harten
Dhr. C. Kruidhof

Gezamenlijke berichten

1 september Vesper
Hierbij worden alle ambtsdragers, contactpersonen en
pastoraal medewerkers van beide kerken uitgenodigd voor de
Vesper op maandag 1 september a.s. Samen willen we dit
moment markeren met gebed, zang, bezinning en ontmoeting.
Datum: maandagavond 1 september
Tijd: 19.30 uur
Locatie: Gereformeerde kerk
Na afloop is er gelegenheid voor koffie, thee en gesprek in
‘De Kern’. We hopen van harte dat u erbij bent om samen het
nieuwe ‘winterwerk-jaar’ te starten.

Hetty de Lange-Schoppink,

Algemeen scriba



3 september Overdagkoor Zingen Maakt Blij
Dan begint het koor aan een nieuw seizoen. Wie mee wil doen
is van harte welkom. Vooral mannen worden uitgenodigd. We
zingen een-, twee- en meerstemmig. Zie ook de aankondiging
op de prikborden. Van harte welkom.
Plaats: De Kern
Tijd: van 10.00 tot 11.30 uur

De werkgroep Zingen Maakt Blij

13 september Ommen Zingt
Dan organiseren we weer een zangavond en dit keer in de
Hervormde Kerk. Hieraan werken mee onze vaste organist
André Dunnewind en op de trompet Frank van Elburg.
De Kerk is open vanaf 19.00 uur en de aanvang is om 19.30 uur.
De collecte besteden we dit jaar aan het Hospice in Ommen,
van harte aanbevolen! We hopen u te ontmoeten!

Namens de werkgroep, Jan Meulenkamp

16 september Samen Eten
De vakantieperiode is weer voorbij, we gaan weer frisse moed
beginnen met Samen Eten. 16 september is het weer zover,
dan gaan we een lekker diner voor u samenstellen. ledereen
die het gezellig vindt om een keer samen met anderen te eten
is welkom. Misschien zijn er nieuwe mensen in Ommen komen
wonen, die niet weten dat dit mogelijk is. Daarom nog even
wat meer informatie.
Jaren geleden zijn we begonnen te koken voor mensen die
alleen zijn en het gezellig vinden om samen met anderen te
eten. Of ouderen die niet meer zo makkelijk uit eten kunnen
gaan en het wel gezellig vinden om met anderen te eten en te
ontmoeten. Intussen zit ons restaurant in ‘De Kern’ behoorlijk
vol. Wanneer het te moeilijk is om te komen door problemen
met lopen enz., kunt u gehaald en gebracht worden. De
drempel om een keer te komen kan misschien hoog lijken,
maar onze ervaring is dat wanneer men een keer geweest is,
de drempel verdwenen is. De sfeer is heel ontspannen. Het
diner is in ‘De Kern’ omdat daar een goed ingerichte keuken is
en een eetzaal waarin we veel gasten kunnen verwelkomen.
De kosten voor de zaal, de keuken en natuurlijk ook het eten
worden elk jaar hoger. Daarom vragen we een vrijwillige
bijdrage van € 7,50 (dit dekt de kosten niet), maar wanneer het
niet mogelijk is om dit te kunnen betalen bent u toch van harte
welkom. Er wordt niet op gelet wie, wat en hoeveel je geeft.
Voor wie meer wil bijdragen kan dat natuurlijk ook. Dat zouden
we erg waarderen, omdat alles toch wel duurder wordt en we
dit nog lang willen volhouden. Samen staan we sterk.
U krijgt voor deze bijdrage een driegangenmenu en een
drankje bij binnenkomst.
Hartelijk welkom op 16 september. De inloop is om 17.00 uur
en het diner begint om 17.30 uur.
Er ligt in ‘De Kern’ bij de hoofdingang een opgavelijst.
Opgave is wel nodig, omdat dit wel handig is bij de inkoop van
de spullen. Mocht u zich opgegeven hebben en onverhoopt
niet kunnen dan rekenen we er wel op dat u afbelt.
Nog niet alles duidelijk, bel of mail gerust.

Namens het kookteam, Remmelt Wassens

Hervormde gemeente

Oud ijzercontainer

U kunt het oud ijzer en andere metalen inleveren bij

Gerrit van Keulen. De verkoopopbrengst komt ten goede aan
de Hervormde gemeente Ommen.

Gereformeerde kerk

Vergaderingen
1september  Wijkraden 1 en 2
8 september  Moderamen KK
15 september  Kleine Kerkenraad
22 september  College van Kerkrentmeesters
22 september  Diaconie

& @7 Afscheid van ds. Kest Jelsma, een cadeau dat in
beweging zet
Zoals u wellicht hebt gelezen in een vorige editie van
Kerkvensters, nemen we op zondag 7 september a.s. om
09.30 uur tijdens de dienst afscheid van ds. Kest Jelsma als
predikant van de Gereformeerde kerk Ommen.
We willen hem graag bedanken met een passend cadeau.
Kest staat bekend als een enthousiaste fietser en daarom lijkt
een nieuwe fiets ons een mooi en persoonlijk geschenk. Wilt u
bijdragen aan dit afscheidscadeau? Dan kunt u een donatie
overmaken naar: NL21 RABO 0348 9043 12 t.n.v.
Gereformeerde Kerk, College van Kerkrentmeesters o.v.v.
Afscheid Kest Jelsma.
Hartelijk dank voor uw betrokkenheid en bijdrage!
Hetty de Lange, scriba
DA< geref-scriba-kk@pkn-ommen.nl

Bericht vanuit De Kern

Nu de vakantieperiode voorbij is, gaan we in De Kern ook weer
volop bezig. De verenigingen en koren beginnen en ook begint
het vergaderseizoen weer.

De openingstijden van De Kern zijn:

Ma-di-do: 09.00-12.00 uur
Ma-di-wo: 19.00-22.30 uur
Donderdag: 13.30-16.30 uur
Zaterdag: 09.30-11.00 uur

Zin om elkaar te ontmoeten? Op donderdag 4 september
begint Kernactief weer, voor kopje koffie of een spel, van harte
welkom. Elke dinsdag- en zaterdagmorgen koffie-inloop, ook
van harte welkom. Wij hopen u te ontmoeten in De Kern.

14 september Noaberdienst

U bent allen van harte uitgenodigd, jong en oud, de dienst
begint om 10.00 uur en na afloop is er koffie, thee en limonade
met wat lekkers erbij. Het thema is: ‘De wachtende Vader’. De
gehele dienst wordt verzorgd door het Interkerkelijk
Gospelkoor: ‘Nooit Alleen’. In deze dienst staan we stil bij de
gelijkenis van de verloren zoon. Waar vaak gekeken wordt naar
het verhaal van de zoon, bekijken we het verhaal nu eens van
een andere kant. Die vader die wacht tot zijn zoon terugkeert.
Zo mogen wij ook kijken naar Onze Vader, Hij wacht ook op
ons. Wat maakt wachten goed? En kunnen wij mensen wel
wachten zoals Hij doet? Dat zijn de vragen waarbij we stil
mogen staan tijdens deze dienst.

Vorming

30 augustus Wandeling Lazama
Op deze zaterdag verzamelen we dit keer om 08.45 uur op de
Parkeerplaats Steile Oever, waar we de gele route gaan volgen,
ongeveer 10 km. Halverwege rusten we natuurlijk even uit.
Advies: neem voor de zekerheid wat eten en drinken mee. Na
onze wandeling kunnen we nog ergens van een consumptie
gaan genieten. ledereen is harte welkom.

Herman Tip



6 september Motortoertocht
Beste motorrijders, op deze zaterdag is er weer een
motortoertocht. Dit keer gaan we naar Friesland. Het is nog
mogelijk om je in te schrijven voor deze tocht. Laat even weten
of je in het bezit bent van navigatie, met hoeveel
personen/motoren je komt en of je wilt deelnemen aan het
afsluitende diner? Aanmeldingen ontvang ik graag voor
1 september door: DX pknmotorommen@gmail.com, zodat we
de horecagelegenheden die we onderweg bezoeken tijdig op
de hoogte kunnen stellen.
Bert Schuttert,
Namens de PKN motorclub Ommen

Algemeen (kerkelijke) berichten

Regionaal

23 augustus Theologische Vorming Gemeenteleden

Het nieuwe cursusjaar van deze cursus begint op zaterdag

23 augustus om 08.45 uur in de ontmoetingshal van het
kerkelijk Centrum Sion in Rijssen.

Ben je op zoek naar verdieping om meer te weten over de
Bijbel en de kennis daaruit. Wil je je geloof versterken?
Daarvoor is de cursus TVG. Verdere informatie over de cursus
kun je vinden via de volgende link:
http://tinyurl.com/TVG-Rijssen.

Heb je belangstelling maar nog wel vragen? Bel of mail
hiervoor de cursusleider, Ds. K.A. Hazeleger of de secretaresse,
Ria Harbers D4 tvgrijssen@gmail.com .

Wil je je opgeven voor de cursus, meld je dan bij de
secretaresse.

Komt de datum van DV. 23 augustus niet goed uit, dan kun je
ook de aansluiten bij de volgende les, DV 6 september, dan
beginnen de lessen om 09.00 uur.

6 september De magie van Rieu en de kracht van orgelmuziek
Met Arjan Breukhoven (orgel) Donij van Doorn (zang).

Tijdstip: 20.00 uur.

Locatie: Willem Hendrik Zwart Hal, Grensweg 17 Lemelerveld.
Reserveren: https://www.huetink-royalmusic.nl

Gebedspunten

Hieronder wordt een aantal gebedspunten aangereikt om voor
te bidden of te danken.

We geloven in de kracht van het (gezamenlijke) gebed! Zoals in
Lucas 11 vers 9 en 10 staat: Daarom zeg Ik (Jezus) jullie: vraag
en er zal je gegeven worden, zoek en je zult vinden, klop en er
zal voor je worden opengedaan. Want wie vraagt ontvangt, en
wie zoekt vindt, en voor wie klopt zal worden opengedaan.
Bidt en dankt u ook mee?

Gebedspunten

R Laten we bidden dat Gods Heilige Geest in ons zal
werken, zodat we een bron van vreugde en
bemoediging zullen zijn voor de mensen om ons heen,
door het delen van een vriendelijk woord, het tonen
van meeleven of het helpen van anderen in nood.

or Laten we bidden om Gods zegen en leiding voor alle

activiteiten die weer gaan starten in de gemeente,

zodat het tot opbouw van Gods Koninkrijk zal zijn.

Laten we God danken dat we Hem mogen leren

kennen door het lezen van de bijbel en gebed, door de

kracht van de Heilige Geest.

or Laten we God danken voor alles wat ds. Kest Jelsma
heeft betekend voor onze gemeente en Gods zegen en
leiding voor hem vragen voor de tijd die komen gaat.
T Laten we bidden voor alle mensen die te maken
hebben met oorlog, honger, ziekte, onderdrukking,
enz. Laten we bidden dat de omstandigheden zullen
mogen verbeteren en bid om Gods nabijheid en kracht
om het vol te houden.
Laten we bidden voor iedereen die een geliefde moet
missen. Bid om Gods nabijheid, troost en kracht.
Laten we God danken dat ieder mens waardevol is in
Zijn ogen en dat Hij van ons houdt.

e

Heeft u een gebedspunt waarvoor u graag gebed wilt door de
gemeente? Geef dit dan door op het volgende emailadres:

D4 gebedskalenderommen@®@live.nl. Ook voor informatie over
de verschillende gebedsgroepen in de gemeente kunt u mailen
naar dit mailadres.

Kerkelijke adressen etc.

Inleveren kopij kerkblad
Het volgende kerkblad zal verschijnen op vrijdag 12 september.
De kopij, voorzien van uw naam, adres en tel. nr., dient uiterlijk
op dinsdag 2 september voor 17.00 uur te zijn ingeleverd via E-
mail:
(Eind-)Redactie Kerkvensters Bouwstraat 23, 7731 CP Ommen
463928
P4 kerkvensters@pkn-ommen.nl
of in de brievenbus bij de ingang van De Kern
Posters dienen 5 weken van tevoren in Word te worden
ingeleverd. Plaatsing gebeurt alleen bij voldoende ruimte.
De redactie behoudst zich het recht voor om indien nodig kopij
in te korten.
Advertentietarief: € 3,50 per cm hoogte

Coordinatie bezorging

Mw. H.H. Schippers-Voortman

Mw. H. Jaspers-van Duren

Woensdag eens per 14 dagen van 19.00 — 20.00 uur 7 463928

IBAN Banknummers

Hervormde gemeente

Kerk : NL54 RABO 0373 7266 00
Diaconie : NL41 RABO 0373 7386 68
Kerkblad Kerkvensters : NL26 RABO 0373 7266 19

Gereformeerde kerk

Coll. van Kerkrentm. :NL21 RABO 0348 9043 12
De Kern :NL78 RABO 0348 9003 76
Diaconie :NL77 RABO 0348 9043 71
Diaconie o.v.v. ACD :NL77 RABO 0348 9043 71
Ger. kerk o.v.v. Noaberkerk : NL21 RABO 0348 9043 12
Kerkblad Kerkvensters : NL30 RABO 0373 7427 46

Gezamenlijke nummers
PaKaN! : NL76 RABO 0348 9050 68
ZWO-commissie : NL49 RABO 0348 9044 87

EI F:I;-]:i:.r_:f' Geven kan ook via de kerkapp PKN Ommen:
E.;lfa::ﬂf_'r__ Met de QR code kom je direct bij het geven

P gedeelte van de kerkapp

Website
PKN gemeenten Ommen: www.pkn-ommen.nl

> info@pkn-ommen.nl



Vertrouwenspersonen
Frank Hofman

Joke Hulst

Erik Meijer

Wieb van der Veen

Hervormde gemeente

Kerkenraad
Praeses: Dhr. M. Dunnewind
Scriba: Mw. G. Westerhof
>4 herv-scriba@pkn-ommen.nl

Hervormde Diaconie
Commissie bijstand 75: 06-23013152
>4 herv-diaconie@pkn-ommen.nl

Hervormd kerkelijk bureau

Adres: Kerkstraat 5 7731 CX Ommen
Dhr. H. Kortman

Dinsdag en donderdag van 09.00 - 12.00 uur
D4 kerkelijkbureau@pkn-ommen.nl

451338

Geopend:

Kerkgebouw Ommen

Koster: Dhr. R. Haveman
>4 herv-kerk@pkn-ommen.nl
B.g.g. Mw. D. Stegeman-Stegeman

>4 herv-kerk2 @pkn-ommen.nl

Kerkgebouw Vinkenbuurt

Koster: Mw. A.M.H. Kamphuis-Andeweg
Mw. B. Bijl-Goor
vinkenbuurt@pkn-ommen.nl

Interkerkelijk Missionair Punt Pand25

Adres: Brugstraat 25, 7731 CT Ommen
Openingstijden:
Woensdag 13.30-15.30 uur

Zaterdag 13.30-15.30 uur
Reserveren: D<herv-reserveren@pkn-ommen.nl

Collectebonnen

Ze zijn er van € 0,35, € 0,60, € 1,00 en € 2,00

Verkrijgbaar tijdens kantooruren op het kerkelijk bureau.

De collectebonnen kunt u ook gebruiken in de Gereformeerde
kerk.

Gereformeerde kerk

Kerkenraad
Praeses: Dhr. G. Warner
15 Scriba:  Mw. H. de Lange-Schoppink
D geref-scriba-kk@pkn-ommen.nl

Gereformeerd kerkelijk bureau

Adres: Bouwstraat 17, 7731 CP Ommen

Voor zaken aangaande Ledenadministratie/Kerkelijk Bureau:

- Via koster/beheerder/medewerkers:
persoonlijk- of telefonisch contact op dinsdag
en donderdag van 9.00-12.00 uur via de ingang
van De Kern

- D4 ledenadministratie@pkn-ommen.nl

Kerkgebouw Ommen
Adres: Bouwstraat 17, 7731 CP Ommen
Beheerder: Dhr. H.J. Jansen

< dekern@pkn-ommen.nl
Openingstijden van de Kerk/Zalencentrum De Kern:
Ma-di-do: ~ 09.00-12.00 uur
Ma-di-wo:  19.00-22.30 uur
Donderdag: 13.30-16.30 uur

451206

Zaterdag: 09.30-11.00 uur
Kerkdiensten Witharen
Adres: Balkerweg 56, 7738 PB Witharen

Collectebonnen

Verkoop via de bank:

Door overmaking van het verschuldigde bedrag op rekeningnr.
NL55 RABO 0348 9163 10 van de Geref. kerk, administratie
collectebonnen, onder vermelding van de gewenste bonnen en
uw adres! De prijs per vel is incl. onkosten. Verkrijgbaar zijn:
Bon A: € 1,00 prijs per vel (19 st) € 20,00

Bon B: € 0,20 prijs per vel (24 st) € 5,00

Bon C: € 0,50 prijs per vel (38 st) € 20,00

De collectebonnen kunnen ook in de Hervormde kerk worden
gebruikt.

Contactpersoon: dhr. G.H. Dunnewind

Gereformeerd kerk- en zalencentrum

De Kern is een gastvrij zalencentrum met een ruim
aanbod aan zalen voor diverse doeleinden.

Tevens kunnen wij uw lunch, koffietafel en buffet verzorgen.

Voor meer informatie en de mogelijkheden kunt u
contact opnemen.

Adres: Bouwstraat 23, 7731 CP Ommen
0529-451206
< dekern@pkn-ommen.nl
Telefonisch alleen bereikbaar tijdens openingstijden van
De Kern. Per mail en app kunt u altijd uw bericht
achterlaten.




